


Oudezijds 100

Visie

ledereen valt wel eens tussen wal en schip. Op die momenten
hebben we een ander het hardst nodig en verdient ieder mens
een dak, eten, gezelschap en de benodigde zorg om opnieuw
vorm te geven aan het leven.

Vanuit ons geloof in de kracht van samenzijn, wederkerigheid
en het bieden van een menswaardig bestaan is ieder mens -
jong of oud, gelovig of ongelovig, arm of rijk, buurvrouw, vriend
of onbekende - welkom hier. Samen komen we verder.

Missie

Wie wij zijn
0OZ100 is een ontmoetingsplek, toevluchtsoord en veilige
haven voor iedereen die daar behoefte aan heeft. In de

binnenstad van Amsterdam proberen wij de blije boodschap
van Jezus Christus in de praktijk te brengen.

Wat wij doen

Wij bieden hulp door inloop, maatschappelijke ondersteuning
en begeleid wonen. Onze woongemeenschap functioneert
hierin als groot familie en oefenschool voor het leven, zodat
mensen het vertrouwen in hun eigen talenten, capaciteiten en
veerkracht terugvinden en weer durven te bouwen op hun
medemens.
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Gisteren,

vandaag, morgen:

vieren!

leder jaar kiest de OZ100 gemeenschap een
jaarthema als leidraad voor onze activiteiten en
samenleven. Met oog op ons 70 jarig jubileum, is dit
jaar gekozen voor het thema: Gisteren, Vandaag,
Morgen: Vieren!

Wij mogen dit seizoen, als communautaire
gemeenschap Oudezijds 100, ons 70 jarig
jubileum vieren. Wat een zegen!

Om te kunnen vieren moeten we ons wel bewust
zijn van wie wij zijn en wat we vieren; anders
wordt het alleen maar een feestje om te kunnen
feesten in plaats van Samen Vieren!

Wie zijn wij als communautaire gemeenschap?

Met die vraag komen we bij het eerste deel van
ons jaarthema. We mogen terugkijken naar onze
ontstaansgeschiedenis en naar alle ervaringen
van de afgelopen 70 jaar die onze identiteit en
spiritualiteit hebben gevormd tot wie wij
vandaag zijn. 70 jaar van vallen en opstaan, van
zoeken en gezegend worden. De herinneringen
aan de hoogte- en dieptepunten maken deel uit
van ons verhaal, van 70 jaar aanwezig zijn in de
Amsterdamse binnenstad.

Wij hebben ons als gemeenschap mogen vormen
onder andere aan de hand van de Bijbelse
waarde van gastvrijheid: een gastvrijheid die
ieder mens verwelkomt, ongeacht achtergrond
of geloofsovertuiging.
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Het is dankzij deze gastvrijheid dat wij
Gods betrokkenheid bij ons menselijk
leven, dagelijks mogen en kunnen ervaren.
Als gemeenschap kunnen wij terugblikken
op een ontelbare rijkdom aan ervaringen
van Gods openbaring door het geloof, het
vertrouwen, de liefde en de hoop van al die
mensen die op een of andere wijze
onderdeel zijn (geweest) van het verhaal
van Oudezijds 100.

We vieren niet alleen de jaren die we
hebben bereikt maar ook de kansen die
nog voor ons liggen. Vandaag mogen we
vieren dat, hoe hopeloos het er soms ook
voorstaat, er altijd hoop is voor morgen.
Samen zetten we steeds opnieuw de
eerste stappen naar nieuwe avonturen en
uitdagingen die ons nog staan te wachten.
De verbindingen die we gisteren hebben
gelegd, zijn de fundamenten voor de
toekomst.

Vandaag is de rol van de communautaire
gemeenschap relevanter dan ooit. In een
wereld die zo verscheurd wordt, biedt
onze gemeenschap ruimte voor verbinding
en dialoog. We streven ernaar niet alleen
een geestelijke thuisbasis te zijn, maar ook
een sociale “hub” waar mensen elkaar
ontmoeten, ondersteunen en inspireren.

Morgen markeert een nieuw begin. We
hebben plannen en dromen die ons
inspireren om verder te groeien en te
bloeien. Laten we blijven vieren voor al dat
ons verbindt en tegelijkertijd de horizon in
de gaten houden voor wat nog komen
gaat. Samen treden we de volgende 70 jaar
tegemoet!

RIK FLORENTINUS
PRIOR COMMUNAUTAIRE
GEMEENSCHAP OUDEZIJDS 100
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Afscheid van een

bijzonder man

DOOR JONATHAN
0Z100 BEWONER

Onderstaande woorden deelde Jonathan
tijdens de afscheidsdienst van  0Z100
oprichter frére Rolf.

Lieve familie en vrienden van frére Rolf,

Ik sta hier om namens Oudezijds 100 een
paar woorden te spreken  ter
nagedachtenis van fr. Rolf. En het is een
bijzonder moment, want het is inmiddels
bijna 70 jaar geleden dat fr. Rolf samen
met zijn vrouw het ongewisse avontuur op
de Wallen in Amsterdam is gestart. Ik vind
het zelf heel speciaal en licht intimiderend
om te bedenken hoe fr. Rolf in al die jaren
z6veel mensen heeft weten te inspireren,
teintrigeren en te verbinden.

Tijdens een van onze gemeenschaps-
avonden in Amsterdam heeft fr. Rolf ons
eens verteld over de beginjaren van de
communiteit. Hij gebruikte daarbij het
verhaal van Abraham, de man uit Ur die
door God geroepen werd om op weg te
gaan naar het land dat God hem wijzen
zou. En hij ging, zonder precies te weten
wat hem te wachten stond, waar hij uit zou
komen en hoe de weg zou lopen. Ook fr.
Rolf, sr. Georgine en hun reisgenoten
gingen in geloof op pad. Ze hadden wel een
gedeeld besef dat ze samen onderweg
moesten gaan, maar niemand wist waar
naartoe. En dat is eigenlijk nooit veranderd
bij de communiteit, vertelde fr. Rolf.

De communiteit en Oudezijds 100 hebben
altijd de opdracht ervaren om het
Evangelie present te stellen. En het
Evangelie, zo zei fr. Rolf die avond, kan je
heel kort samenvatten in de woorden:
héhé. Hier kan je thuiskomen. Hier kan je
jezelf zijn. Hier wordt je met open armen
en in alle gastvrijheid ontvangen.

Ik denk dat het leven van Abraham om nog
een reden een treffend beeld is voor het
leven van fr. Rolf. Abraham wordt door
God geroepen om met zijn vrouw op pad
te gaan en tot een zegen te worden van zo
oneindig veel mensen dat het niet meer te
tellen is. Ik ben er nu zelf ruim 4 jaar
getuige van dat God door het leven van fr.
Rolf zoveel mensen met elkaar en met
Hem weet te verbinden. U hoeft maar
even binnen te lopen bij Oudezijds 100 op
de Wallen - en dat moet u komend
jubileumjaar beslist eens doen - en u kunt
voor uzelf zien dat dankzij fr. Rolf de meest
maffe, onverwachte, onaangepaste en
onvolmaakte mensen met elkaar in
verbinding zijn gekomen. En het grootste
deel van de tijd genieten ze er nog van ook.

Na een leven lang onderweg zijn gunnen
we fr. Rolf nu van harte zijn héhé moment.
En we zijn benieuwd naar de nieuwe
initiatieven en onverwachtse verbindingen
die hij ongetwijfeld weet te ontplooien in
het hemelse.
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Fr. Rolf Boiten
(1928 - 2024)

DOOR RIK F.
O0Z100 PRIOR EN BEWONER

Het Latijnse gezegde “de mortuis nil nisi
bene” wordt vaak vertaald met “over de
doden niets dan goeds”. Deze zienswijze
zou geen recht doen aan een “in
memoriam”. Gelukkig staat er ook niet
“bonum” (het goede) maar “bene” (op een
goede gepaste manier). Een betere
vertaling zou zijn “zeg niets over de doden
tenzij op een gepaste manier”.

Samen met zijn vrouw sr. Georgine werd
frere Rolf mijn leermeester toen ik in 1983
op Oudezijds 100 kwam als stagiair
verslavingstherapeut; vervolgens werd hij
mijn schoonvader toen ik met Lyke
trouwde. Met het afleggen van mijn
belofte als communiteitslid van Spe
Gaudentes werd hij mijn prior (eerste
onder de gelijke broeders en zusters van
de communiteit). Tot het laatste toe bleef
hij mijn leermeester.

Fr. Rolf wilde handen en voeten geven aan
het geloof. Voor hem was geloven een
dagelijkse bezigheid, niet iets voor in de
kerk of kapel alleen. “Alles heeft met
geloof te maken”, zei hij vaak. Zelfs het
“theelepeltje in je koffie” stond voor hem
symbool voor de eenvoud en
bescheidenheid van het geloof. Het
herinnert ons eraan dat zelfs de kleinste
dingen zin en betekenis kunnen hebben
binnen de context van geloof en
gemeenschap.

Deze geloofshouding, samen met zijn hang
naar avontuur, maakte dat hij openstond
voor nieuwe ervaringen, uitdagingen en
onbekende situaties. In onze dynamische
samenleving was en is daar nooit gebrek
aan. Een van die avonturen begon op de
Amsterdamse Wallen, een buurt die met
haar bewoners geschonden uit de oorlog
was gekomen. Je zou dit “het avontuur van
de ontmoeting” kunnen noemen; fr. Rolf
zocht altijd de relatie met de ander en de
Ander met een hoofdletter: de horizontale
en de verticale lijnen van het Kruis.

In zijn boek ‘Bouschra is de naam’ over de
eerste integratieschool in Nederland,
schrijft frére Rolf: “Roger Schutz, stichter
van het bij velen bekende Taizé, heeft ons
begrippenmateriaal verrijkt met de notie
“la dynamique du provisoire”, de dynamiek
van het voorlopige. Het is een begrip dat
ons ervoor behoedt ons te verliezen in een
onbegrensd en steriel idealisme dat het
contact met de werkelijkheid verliest. Wij
blijven voortdurend onderweg naar het
doel maar zijn ons tegelijkertijd bewust
van onze beperkingen en de voorlopigheid
van onze antwoorden. Die dynamiek uit
zich in een voortdurend onderweg blijven;
een voortdurende waarschuwing, zonder
ooit te denken: “es ist erreicht”. Zo bleef
fr. Rolf ook onderweg, met al zijn
beperkingen, uitdrukking gevend aan dat
“theelepeltje”, tot aan het einde toe.

L'd | SMNIIN LINIVH






Eén van zijn laatste woorden aan mij was
dat de essentie van de communautaire
gemeenschap Oudezijds 100 de Kapel en
de Kajuit zijn. De Allemans Kapel in
Amsterdam en de Maria Kapel in
Waskemeer zijn plaatsen van ontmoeting
met God en met de ander. Fr Rolf was een
voorvechter van die Ene Kerk, opdat alle
verschillende denominaties één mogen
zijn. Niet een koekoek éénzang maar een
samen onderweg met behoud van eigen
identiteit. Beide kapellen fungeren daarin
als oefenscholen, waar wij elkaar kunnen
verrijken met ons verschillend zijn en ook
samen kunnen zoeken naar woorden die
ons naar de gemeenschappelijke Tafel
leiden.

Het is goed te zoeken naar woorden die
onze eigen identiteit beschrijven en
bevestigen, want zoals fr. Rolf je kon leren:
“Alleen wie zijn identiteit, die geworteld is
in de eigen individuele en collectieve
geschiedenis, heeft gevonden is rijp voor
het huwelijk. In deze volwassenheid zijn wij
namelijk in staat rustig en ontspannen
maar in alle ernst onder ogen te zien dat
het anders-zijn van onze partner ons eigen
zijn discutabel stelt”.

Door naar elkaar te luisteren, elkaar te
verstaan en te begrijpen kun je jezelf
corrigeren en de ander aanvaarden,
respecteren en liefhebben ook al is hij of zij
anders. Het is in de kapel dat wij er steeds
bij bepaald worden dat God centraal staat
in alles wat wij doen.

Naast de kapel noemde frére Rolf de
Kajuit, waar boven de deur staat: “Ici
entrent les envoyés de Dieu” (Wie hier
binnen komen zijn door God gezonden).
Dit is de plaats waar je de ander en
daarmee ook jezelf, ontmoet. In navolging
op de Foyer Protestant d’Aubervilliers in
Parijs, bakermat van Oudezijds 100, is de
Kajuit de plek voor deze dubbele
ontmoeting; daar waar de wederkerige,
gelijkwaardige verbinding geoefend kan
worden; waar professionele hulpverlening
onderdeel is van gastvrijheid; en waar de
rollen van hulpverlener en hulpvrager
telkens kunnen wisselen.

Mede dankzij de passie en gedrevenheid
van fr. Rolf kwamen er vele mooie
projecten tot stand in en rond de
gemeenschap. Zijn onvermoeibare energie
bracht ook wel onrust mee, gelukkig was
ook hierin het gezegde waar: “achter elke
grote man staat een sterke vrouw”. Sr.
Georgine, zeker niet minder
gepassioneerd, vocht voor het “kleine”, de
kostbaarheid van het dagelijkse: “doe
maar gewoon dan doe je gek genoeg”.

Fr. Rolf heeft een rijk leven geleefd en
velen kunnen inspireren door de manier
waarop hij het geloof handen en voeten
wist te geven. Daarmee bleef hij ook voor
mij tot het laatst mijn leermeester.

Ooit gaf hij mij de tekst “Chef, souviens-
toi”. Veel teksten die je leest leg je opzij en
verdwijnen vervolgens uit het oog. Deze
tekst hing ingelijst bij het bureau van frére
Rolf, waardoor ik er te pas en onpas aan
herinnerd werd:
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Chef souviens- toi!

Si turalentis.........cee.nnnils sarrétent
Si tu faiblis........ccccoeeceeeeenendls flanchent
Si tu tassieds...........u........ils s€ COuChant
Situcloutes.......cvuveenne. ils désésperent
Si tu critiques.................ils démolissent
Y1 (U I

Mais

Si tu chantes......................ills sont jouyeux

Si tu marches devant ... ...ils se depassent
Si tu donnes la main.......ils donneront leur peau
Situpriers....vnenn.

Alors ils seront des saints

Chef onthoud!

Als je vertraagt........ ze stoppen

Als je verzwakt.......ccveereeeerivnrenenes Z€ Wankelen

Als je gaat zitten......cooeeeeervrnernennee gaan ze liggen

Als je pieKert........vuenrereceneeenenne.Z€ Wanhopen
Als je kritiek levert.........uvvevenrennenn.Z€ VErnielen

PN ) [T

Maar

Alsje zingt.............. ....Zijn ze blij
Als je voorop loopt.............overtreffen ze zichzelf
Als je je hand geeft... ze zullen hun lichaam geven
Als je bidt..............

Dan zullen ze heiligen zijn

Deze tekst hangt nu boven mijn bureau zodat ik
kan blijven leren.
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Door de ogen
van een oud
bewoner

DOOR RYV
0Z100 BEWONER

Dan kwam in 2023 op OZ100 wonen. Na
twee jaar met veel plezier met hem te hebben
samengeleefd, namen we in oktober afscheid
van hem. Hij woont inmiddels in Detroit, de
Verenigde Staten.

Hoe heeft de OZ100 gemeenschap jouw
kijk op verbondenheid en inclusiviteit
gevormd?

Een van de dingen die ik enorm waardeer
is de balans tussen privacy en
verbondenheid. Het is fijn om interactie en
steun te kunnen vinden wanneer je daar
behoefte aan hebt, bijvoorbeeld door naar
de Kajuit te gaan voor een kop koffie en
een goed gesprek. Wat deze gemeenschap
bijzonder maakt, is de openheid en
gastvrijheid: iedereen, ondanks de
verschillen, zoekt echt contact met elkaar
en staat voor verbinding, zonder dat dit als
een verplichting voelt.

lets wat me ook opvalt, is de respectvolle
sfeer. We zetten ons bewust in om elkaar,
ondanks onze eigen achtergronden en
verschillen, het gevoel te geven dat we er
voor elkaar zijn. Dat inspireert me. Een
voorbeeld hiervan is dat ik de wens heb om
een LHBTQ+-gemeenschap te starten die
inclusiviteit stimuleert. Dit idee komt voort
uit mijn verlangen om eenzaamheid tegen
te gaan en anderen een veilige plek te
bieden, net zoals deze gemeenschap dat
voor mij heeft gedaan.

Dat klinkt als een mooi streven! Hoe
draag je daar zelf aan bij?

Binnen de gemeenschap doe ik ook mee
aan verschillende activiteiten, zoals
Nederlandse les en het
zondagochtendontbijt. Hierdoor is mijn
Nederlands verbeterd en leerde ik
bewoners op een andere manier kennen.
Het ontbijt, dat elke eerste zondag van de
maand wordt georganiseerd, brengt
mensen samen voordat sommigen naar de
kerk gaan. Het is bijzonder om elkaar
tijdens zo'n moment beter te leren kennen.
In de gemeenschap had ik een vaste
schoonmaaktaak en zette ik de wvuilnis
buiten.

Wat doe je nog meer om spirituele en
intellectuele groei te bevorderen?

Voor mij is meditatie een belangrijk
hulpmiddel om bijvoorbeeld mijn angsten
te beheersen. Ik focus op
adembhalingsoefeningen en mindfulness,
wat wetenschappelijk onderbouwd is en
bijdraagt aan mijn mentale welzijn.
Daarnaast stretch ik dagelijks en ga ik naar
de sportschool. Meditatie helpt me om
kalm te blijven en versterkt de verbinding
tussen mijn lichaam en geest, vooral in
stressvolle tijden, bij verlies of bij
eenzaamheid.

Spirituele verdieping speelt een
belangrijke rol in mijn leven. |k ben
bijvoorbeeld geinteresseerd in Bijbels
Grieks, zodat ik de teksten beter kan
begrijpen en mijn geloof verder kan
verdiepen. Daarnaast leer ik Latijn en daag
ik mezelf intellectueel uit met Sudoku-
puzzels. Binnen de gemeenschap waardeer
ik de kans om te groeien, niet alleen voor
mijn eigen persoonlijke ontwikkeling maar
ook om bij te dragen aan het welzijn van
anderen.
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Wat neem je mee uit de gemeenschap, en
hoe wil je dit gebruiken voor de
toekomst?

Wat ik meeneem naar huis, naar Amerika,
is de positiviteit die ik hier heb ervaren. De
nadruk op authenticiteit, openheid en
gastvrijheid in de gemeenschap heeft me
geinspireerd. |k wil in Detroit een
community oprichten voor christelijke
LHBTQ+-mensen. Mijn doel is om daar ook
een plek te bieden waar mensen
eenzaamheid kunnen bestrijJden en
gezonde keuzes kunnen maken, net zoals
ik dat hier heb ervaren.

Een hechte gemeenschap kan niet alleen
steun bieden in moeilijke tijden, maar ook
bijdragen aan de mooie momenten in het
leven. Wat ik vooral heb geleerd, is hoe
belangrijk het is om zelf een goed
voorbeeld te geven: respectvol en open
zijn naar anderen, en zo verbinding
stimuleren.







Het Licht op
aarde brengen

DOOR JOSEPH
0Z100 BEWONER EN MEDEWERKER

In deze tijd kijken we uit naar Kerst waar
we de geboorte van Jezus herdenken: het
Licht van de wereld. Kerst is een moment
van bezinning, hoop en vreugde, waarin we
samen mogen vieren. Het thema van dit
jaar “Gisteren, Vandaag, Morgen: Vieren’,
nodigt ons uit om na te denken over hoe
God door alle tijden heen met ons is en
Hem daarvoor te danken.

Gisteren: Het Licht dat kwam

In het verleden, gisteren, zien we Gods
trouw. De profeten spraken al over de
komst van de Messias, en “in de volheid
van de tijd werd het Woord vlees” (Joh. 1).
Jezus kwam in onze wereld, arm en
kwetsbaar, geborenin een stal.

Dit moment vieren we ieder jaar opnieuw,
omdat het ons herinnert aan Gods belofte:
“Het volk dat in duisternis wandelt, zal een
groot licht zien” (Jesaja 9:1). Onze
gemeenschap bestaat dankzij dat licht,
omdat wij mogen leven vanuit Zijn genade
en liefde naar andere toe.

Laten we gisteren vieren door God te
danken voor Zijn trouw door de eeuwen
heen. Hij was daar in onze moeilijkheden,
in onze vreugde en in onze groei.

Vandaag: Het Licht dat ons verbindt
Vandaag leven we als gemeenschap in Zijn
licht. De geboorte van Jezus betekent dat
God onder ons woont. Immanuel, God met
ons. Dit licht is een teken van hoop: Jezus
kwam om de afstand tussen God en
mensen voorgoed te overbruggen. Door
Zijn leven, dood en opstanding opende Hij
de weg naar verzoening, zodat wij door
geloof weer een levende relatie met God
kunnen hebben. Dit verlossingswerk
vormt de kern van het christelijke geloof
en geeft richting aan hoe wij als
gemeenschap leven.

We worden uitgenodigd om dit licht niet
voor onszelf te houden, maar het uit te
dragen. In een wereld die soms koud en
verdeeld lijkt, mogen wij als gemeenschap
een plek van warmte en verbondenheid
zijn. Het samenzijn, het elkaar helpen, het
delen van maaltijden, het samen bidden en
vieren, dat alles weerspiegelt het
Koninkrijk van God, hier en nu. Zo mogen
wij samen getuigen van Zijn licht en liefde,
die alle duisternis overwint.

Kerst roept ons op om te vieren wat we
vandaag hebben: gemeenschap, vrede en
liefde. Hoe kunnen wij het licht van
Christus zichtbaar maken in onze
omgeving, in onze relaties, in ons dagelijks
leven?
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Morgen: Het Licht dat blijft schijnen
Kerst kijkt niet alleen terug, maar ook
vooruit. Wij leven in de verwachting van de
dag dat Jezus wederkomt, wanneer alle
dingen nieuw zullen worden. Morgen biedt
hoop. Zelfs als de wereld soms donker lijkt,
weten wij dat het licht van Christus nooit
dooft.

“Zie, 1k maak alle dingen nieuw”
(Openbaring 21:5). Deze belofte geeft ons
moed om verder te gaan, om vol
vertrouwen de toekomst tegemoet te
treden. In ons vieren, kijken we naar
morgen met hoop en verlangen. We weten
dat wat we hier op aarde vieren, een
schaduw is van het eeuwige feest dat ons
te wachten staat.

Laten we morgen vieren door hoop te
koesteren en ons voor te bereiden op Zijn
komst, door trouw te blijven in liefde en
recht.

Samen Vieren

Kerst is een uitnodiging om te vieren, niet
alleen in woorden, maar ook in daden.
Door samen het verleden te gedenken, het
heden te omarmen en de toekomst te
verwachten, groeien we als gemeenschap
dichter naar God en naar elkaar toe.

Mogen wij in deze kersttijd, gisteren,
vandaag en morgen, het licht van Christus
vieren en laten schijnen. Amen.




Door de ogen
van een oud
bewoner

DOOR RUCHAMA
0Z100 BEWONER

Alba kwam in 2022 bij Oudezijds 100
wonen, als onderdeel van OpStap, waarin we
tijdelijk begeleid wonen  aanbieden. Dit
najaar heeft ze een eigen woning gekregen.

Wat heeft je bij 0Z100 gebracht?

Het lukte niet om een huis te vinden. Op
aanraden van een psycholoog heb ik
Oudezijds 100 benaderd, die mij vertelde
dat het een christelijke gemeenschap was.
Als kind ben ik katholiek opgevoed, dus ik
kende al wat dingen van het geloof. Mijn
ervaringen waren alleen niet zo positief;
ik voelde me door mensen in de kerk vaak
gepusht en niet vrij om mijn eigen keuzes
te maken. Bij Oudezijds 100 was dat
anders. Hier voelde ik de vrijheid om mijn
eigen weg in het geloof te gaan. |k voelde
me gerespecteerd en had een gevoel van
vertrouwen.

Wat zijn meer mooie ervaringen die je
hebt opgedaan bij Oudezijds 100?

Dat zijn er veel! Ik kan me nog herinneren
dat ik voor het eerst voor de groep ging
koken. |k vond het best spannend, want
zouden de mensen mijn gerecht wel
lekker vinden? Gelukkig is dat goed
gekomen! In de keuken kon ik gezellig met
mensen praten en zo is mijn Nederlands
verbeterd. De ongedwongenheid in de
gemeenschap vond ik fijn.

Mensen toonden interesse en waren
enthousiast als ik zin had om te praten,
maar ik had niet het gevoel dat het moest.
Stil zijn en even niet praten was ook oké.
Er zijn bij Oudezijds 100 ook verschillende
manieren van praten. Je hebt de een-op-
een-gesprekjes, maar ook de groeps-
gesprekken tijdens het avondeten. Dan
luistert iedereen. Ik vond het fijn om me
door die gesprekjes heen gekend te weten.

Zijn er naast het eten nog andere
activiteiten waar je graag naartoe ging?

Ja, de kinderactiviteit vond ik ook altijd
leuk. We zijn bijvoorbeeld een keer naar
het Scheepvaartmuseum geweest, het
Joods museum, een keer naar een park.
Dat vond ik altijd gezellig. En wat betreft
het koken hield ik vooral van het samen
koken, tijdens Pasen, Kerst of het
Startweekend. Over het koken gesproken:
ik had een erg fijne en open band met
Merel, de maatschappelijk werker die mij
begeleidde. Ik vertelde haar bijvoorbeeld
dat ik door mijn gezondheid niet zo goed
kan schoonmaken. Toen heeft ze
meegedacht over iets anders dat ik kon
doen om bij te dragen aan de
gemeenschap. Dat werd het koken.

Mooie herinneringen om te koesteren!
Welke les die je bij OZ100 geleerd hebt
neem je mee naar de toekomst?

Ik heb bij Oudezijds 100 een beetje
geleerd om hulp te accepteren. Door
ervaringen in mijn verleden is dit spannend
voor mij; ik heb vaak gehad dat mensen me
alleen hielpen omdat ze iets terug
verwachtten. De afgelopen twee jaar ben
ik langzaamaan gaan oefenen met het
vragen en toelaten van hulp. Opnieuw op
mensen leren vertrouwen kost tijd, maar
Oudezijds 100 is de plek geweest waar ik
daar een begin in maakte.
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Ei, ei, ei en we zijn zo blij
want Oudezijds is jarig en dat

vieren wij!

DOOR EDWIN EN LAURIE
0Z100 BEWONER EN MEDEWERKER

In 1955 werd OZ100 opgericht door een
dominees echtpaar dat op hun manier
handen en voeten wilde geven aan hun
geloof. Het echtpaar Boiten-Du Rieu zag in
een arbeidersvoorstad in Parijs hoe de
kerk  onderdeel werd van  hun
gemeenschap, niet door te prediken maar
door hun handen ineen te slaan en samen
te werken aan een betere stad.

Zij besloten hetzelfde dichtbij huis te
doen: in de oude Amsterdamse
binnenstad, die op dat moment nog aan
het bekomen was van 5 jaar bezetting,
deportatie en oorlog. Ontzet door de
manier waarop Nederlandse Joden in de
oorlog behandeld werden, besloot het
echtpaar een plek te creéren waar
iedereen welkom was. Deze boodschap
dragen wij 70 jaar later nog steeds iedere
dag uit.

Op dit moment vormen wij met 70 a 80
tijdelijke en vaste bewoners, vrijwilligers
en enkele medewerkers een levendige
gemeenschap van starters, studenten,
jonge gezinnen, mensen met problematiek,
ouders, alleenstaande vaders en moeders,
ouderen en kleintjes op de Wallen. Samen
vormen we een thuis, zoeken we naar
mogelijkheden, en helpen we elkaar
overeind.

Om te vieren dat wij al 70 jaar mensen uit
alle  hoeken van de Nederlandse
samenleving mogen ontvangen, zullen wij
een aantal speciale activiteiten
organiseren het komende jaar.

Denk aan een Verhalenhuis waarin het
faciliteren van hoop en verbinding centraal
staan, een Kunsttentoonstelling waarin de
naoorlogse geschiedenis van Amsterdam
tot leven komt aan de hand van OZ100 en
een groot Buurtfeest!

Hiernaast vinden jullie een (eerste)
overzicht. Zet het alvast in je kalender!

Ben je een oud-bewoner, werknemer of
vrijwilliger en zou je graag willen mee
helpen?

Contacteer Laurie voor meer informatie en
mogelijkheden om bij te dragen via
laurie.kemp@oudezijds100.nl.
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#SamenSterk. Doet u mee?

DOOR RIK B. EN ELYANE
0Z100 BEWONERS

Sinds 1955 helpen wij mensen die tussen wal en schip zijn gevallen. Onze aanwezigheid op
de Amsterdamse Wallen is geen toeval, maar een antwoord op de nood van de stad: juist
hier, in een buurt vol contrasten en een samenleving met groeiende armoede en polarisatie,
willen wij een plek zijn waar mensen kunnen aankloppen voor hulp, hoop en verbinding.

Wij geloven dat ieder mens een dak, eten, en een veilige plek verdient. We staan voor een
samenleving waar mensen bij een ander durven aankloppen voor hulp, elkaar overeind
helpen en een steuntje in de rug bieden. Waar menselijk contact de norm in plaats van
uitzondering is en waar ook de meest kwetsbare groepen van onze samenleving een
luisterend oor vinden. Wij zoeken hierbij altijd de verbinding: van mens tot mens en/of
tussen groepen die elkaar niet altijd zo snel of makkelijk vinden.

Om te zorgen dat wij mensen in nood kunnen blijven helpen, nodigen wij u uit om onderdeel

te worden van OZ100. Hieronder leest u hoe u kunt helpen.

Voor individuen

Word vrijwilliger. Wij zoeken vrijwilligers die
3 uur per week of maand willen helpen met
onze inloop.

Steun een Hulpvrager. Voor een maandelijks
bedrag van €15,- kunnen wij al 10 mensen
koffie bieden en ontvangen in onze
woonkamer (inloophuis). Voor €50,- per
maand wordt u Vriend Van OZ100 en krijgt u
toegang tot onze gastkamers in Amsterdam,
diners en andere events.

Voor bedrijven

Geef een in-natura bijdrage. Zo doneerde
Douwe Egberts ooit kopjes voor onze inloop,
kregen meubels van het Grand Hotel een
tweede leven hier en mochten we kort voor
sluiting overgebleven brood ophalen bij
Bakker Bart.

Steun ons met een belastingvrije (loon)gift.
Als ondernemer en/of werkgever kunt u ons
steunen met een loongift, direct vanuit het
salaris van uw medewerkers. E-mail ons of kijk
op TheSocialHandshake.nl.

Voor kerken

Steun 0OZ100 via een collecte of door
structurele ondersteuning, bijvoorbeeld door
sponsoring van een gastenkamer, specifieke
hulptrajecten en/of exploitatiesteun.

Word een Missie Partner. Graag gaan we in
gesprek wat hiervoor de mogelijkheden zijn. U
kunt bijvoorbeeld bijdragen aan samen bidden,
koken, ons inloophuis verzorgen, of
werkzaamheden verrichten aan onze panden.

Nalatenschap
Wilt u iets doen dat van betekenis en blijvende
waarde is? Via uw testament kunt u nalaten
aan OZ100, via een legaat of erfstelling. Dankzij
nalatenschappen kunnen we mensen blijven
helpen en opvangen.
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Een
persoonlijke
kroniek

DOOR LYKE
O0Z100 BESTUURSLID,
MEDEWERKER EN BEWONER

Nog even en Oudezijds 100 bestaat 70
jaar. 11 november 1955 is de officiéle
oprichtingsdatum van Stichting Oudezijds
100. Maar net als bij iedere geboorte, ging
daar wel wat aan vooraf. Wie vertelt ons
wanneer het zaadje geplant werd voor de
gemeenschap? Was dat in de ontmoeting
tussen twee geliefden met eenzelfde
passie (de oprichters fr. Rolf en sr.
Georgine) of was dat simpelweg in ‘het’
liefdesverhaal van God met zijn schepping,
ook hier op de Wallen? Wat weten wij er
nou van? Misschien is ook dat wel een
reden waarom in de Joodse traditie niet
geteld mag worden.

Zeker is dat dit scheppingsverhaal na 70
jaar nog niet voltooid is. Vergis je niet, Fr.
Rolf zou zeggen: “dat is niet dankzij ons

(hier wonende en werkende), maar
ondanks ons”. 70 jaar onderweg mogen
ziin en bemoedigd worden is heel
bijzonder. Er zijn zo veel mooie

ontmoetingen geweest, zo veel grote en
kleine wonderen hebben wij mogen zien;
maar er zijn 606k pijnlijke ervaringen
geweest, misstappen,  verlies van
dierbaren door sterven of conflicten en
natuurlijk is er ook onzekerheid geweest
en zijn gevoelens van ontreddering niet
aan ons voorbij gegaan.

En keer op keer ging het verhaal toch
verder. Ondanks ons klein en beperkt
menselijk zijn, worden wij ook nu nog na al
die jaren steeds herinnerd aan de belofte
“Zie ik maak alle dingen nieuw”
(Openbaring van Johannes, 21-5). Gods
scheppingsverhaal, voor de wereld, voor
onze gemeenschap en voor ieder
afzonderlijk mens houdt nooit op. En dat is
een wonder dat wij bijna iedere dag mogen
ervaren in de gemeenschap.

Net als de vraag over OZ100 “wanneer
begon dit verhaal nou?” geldt deze ook
voor de belofte van vernieuwing “wanneer
begint dit nou eigenlijk?”. Begint dit pas als
ik het “zie”? Als er iets is dat mij keer op
keer, door alle jaren heen, raakt in het
wonen en werken op OZ100, dan is het
wel de verrassing.
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Hoe vaak denken we niet als de bel gaat in
de Kajuit “ik doe even of ik hem niet hoor,
want wat ik zie voor de deur daar heb ik nu
even geen zin in (zal wel stinken, voelt niet
veilig, praat te veel, kom ik nooit meer van
af, enzovoort)”. Met de herinnering aan de
tekst boven de deur van de Kajuit (“Ici
entrent les envoyés de Dieu”) worden wij
uitgenodigd, aangemoedigd, voorbij ons
beperkte zien, toch open te doen.

Eerlijk is eerlijk: ik voel meestal niet de
vrijheid van die uitnodiging, ik laat de stem
van een dwingend geweten de boventoon
voeren. Gelukkig laten de meeste gasten
zich niet afschrikken door dit ongastvrije
geweten en komen ze binnen. En dan
gebeurt het: hoe vaak was het niet juist
deze gast die woorden van troost gaf op
een moment dat dat zo hard nodig was? Of
heel gewoon even helpt met een
kinderwagen of vuilzak naar buiten
brengen?

Deze woorden, dit gebaar hadden we bijna
gemist door de uitnodiging van
gastvrijheid niet aan te nemen, als
geschenk ook aan onszelf: oh ja, God laat
mij niet alleen die ander zien als, vanaf het
begin, veel meer dan wat ik dacht. Op
0OZ100 mogen wij keer op keer ervaren
dat God “op zijn hele schepping zijn
vingerafdruk heeft achter gelaten”, ook op
ons die de deur open mogen doen en daar
eigenlijk geen zin in hebben, die het te
“bekrompen” zien.

‘Gisteren, vandaag, morgen: dat mogen wij
vieren', is ons jaarthema. Mijn persoonlijke
uitnodiging aan jullie is om dit te doen met
een onbevangen blik en zoekend naar
verbinding met de ander en met God.
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Doneer nu

Oudezijds 100 kent geen specifieke doelgroep: iedereen is
welkom hier. Dit beperkt de aansluiting bij subsidies en maakt
ons afhankelijk van donaties. ledere donatie helpt, zo is een
donatie van €15,- al tien kopjes koffie waard.




